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De buurt

De Raadsherenbuurt ligt aan de noordwestkant van de gerneente
Leiden tegen de gemeente Oegstgeest aan, naast de Leidse Hout.

De grenzenvande g _
{bewoonde) buurt o g
worden gevorm door i S
de Warmonderweg, ESH
de Van
Slingelandtiaan, de
Van Beuningenlaan, §
de Antonie Duycklaan, ™

de Houtlaan en de Rijnsburgerweg.

in de buurt ligt ook het Rozenpleintje, de niet-officiéle naam voor de
kruising van de Hogerbeetsstraat en de Johan de Wittstraat.
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Vereniging Raadsherenbuurt Leiden

Bestuur buurtvereniging

- Rob van Berge Henegouwen, voorzitter, J. de Wittstraat 45, tel. 517 47 13
- Karen Verbeek, secretaris, Van Oldenbarneveltstraat 46, tel. 515 50 95

- Jos Kok, penningmeester, Van Oldenbarneveltstraat 34, tel. 515 33 01

- Dominique de Cuyper, bestuurslid, Fagelstraat 12, tel. 515 45 82

- Mirjam Jochemsen, bestuurslid, Fagelstraat 51, tel. 515 25 92

- Paul Kuijt, bestuurslid, J. de Wittstraat 51, tel. 5 144 197

- Jan Kroes, bestuurslid, Fagelstraat 43, tel. 5157478

Redactie buurtkrant & website www.raadsherenbuurt.nl

- Emily Groenewegen-Giilcher, Rijnsburgerweg 151, tel. 517 47 05

- Janny van Nieuwkoop, redactie-adres, Van Oldenbarmeveltstraat 28, tel. 517 21 76
- Els Roelofs, Fagelstraat 28, tel. 517 65 45

- Maarten Tacoma, Fagelstraat 40, tel. 517 61 92

- Ruth Zuilhof, Fagelstraat 22a, tel. 515 29 24

Werkgroep Leidse Hout Theater
- Yvonne Verdonk, voorzitter, Warmonderweg 23, tel. 517 72 64

- Sytske Feenstra, publiciteit, Fagelstraat 42, tel. 515 74 78

- George van Eijk, Joh. de Wittstraat 30, tel 515 74 20

- Nynke Tesselaar, Van Oldenbarneveltstraat 29, tel. 515 47 20
- Michiel Tromm, Roodborststraat 29, tel. 515 29 89

Contactpersonen in de buurt
- Familieberichten a.u.b. doorgeven aan: Karen Verbeek, Van Oldenb.str. 46, tel. 515 50 95
- Gevonden voorwerpen: Rita DeCoursey, Fagelstraat 39, tel. 515 58 86
- Diefstal, inbraak, ouderenhulp: Rob Grootenhuis, Fagelstraat 14, tel. 515 47 69
- Ver. Vrienden van de Leidse Hout, buurtarchivaris, melding wateroverlast:
Rob Mante, Joh. de Wittstraat 3, tel. 515 47 70.

ST o o W

Een tumulteus 2000: de Johan de Wittstraat na de voorjaarsstorm van
zondag 28 mei j.I. Foto gemaakt door Janny van Nieuwkoop
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In deze buurtkrant

Theemiddag met vrouwen in Nieuweroord, pagina 4
Een eigen website voor de Raadsherenbuurt, pagina 5
Foto's uit het feestjaar, pagina's 6 en 9
Jubileum-wandeling in de Leidse Hout, pagina 7
Uitslag 10-de Raadsherenloop, pagina 8
Open Tuinen Dag in Raadsherenbuurt, pagina 10
In het voetspoor van kluizenaar Dodo, pagina 11
Hondenpoep in de Leidse Hout, pagina 12
Buurtberichten, pagina 13

Van de redactie
Terugblikken, opruimen en voorwaarts!

Dit is de eerste Raadsheer van het nicuwe jaar
in de vertrouwde vorm. Het bestuur van de
buurtvereniging en de redactie van de
buurtkrant wensen u en de uwen een
voorspoedig nieuwjaar! Wij hopen u weer als
vanouds in de buurt te treffen, ook bij de
vertrouwde activiteiten als de ‘vrijmarkt'
rondom het Rozenpleintje op Koninginnedag en
de Hutspotmaaltijd op 3 oktober. En misschien
mogen we af en toe (weer) een beroep op u
doen voor een (bescheiden) bijdrage aan het
buurtleven, want het jubileumjaar heeft
aangetoond hoe goed en fijn dat kan zijn.

Het zal weinigen ontgaan zijn dat we in het
afgelopen jaar 2000 uitgebreid het 75-jarig
bestaan van onze buurt hebben gevierd. In deze
Raadsheer zullen we nog kort terugblikken op
het jubileumjaar. De drukte van de vele
festiviteiten heeft ertoe geleid dat er nogal wat
kopij voor de buurtkrant (in 2000:
nieuwsbrieven) is blijven liggen. Daarom is
deze eerste buurtkrant van het nieuwe jaar
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vooral bedoeld om 'het bureau' op te ruimen,
waarna we met een schone lei kunnen beginnen.
Maar deze krant is meer dan terugblik. Niet
zonder trots presenteren we - nu echt! - de eigen
website van de Raadsherenbuurt, onder de
glasheldere domeinnaam
www.raadsherenbuurt.nl. Met veel dank aan
Maarten Tacoma, Fagelstraat 40, de maker en
'‘webmaster' van de buurtsite. Op deze site treft
u onder meer een lijst van buurtgenoten die
bereikbaar zijn via e-mail. Stuur ook uw mail-
adres naar deze site! Zie verder: pagina 5.

De redactie van de buurtkrant verwelkomt een
nieuw lid: Els Roelofs, Fagelstraat 28. Meer
nieuwe redactieleden zijn welkom. Gijsbert van
Es heeft na zes jaar actieve dienst afscheid
genomen van de redactie. Veel plezier met deze
krant en graag tot nummer twee van de 23-ste
jaargang die ergens in de vroege zomer zal
verschijnen.

De redactie



Voor bewoners uit onze buurt en OC-Nieuweroord

Theemiddaqg voor vrouwen

Ineke Jansen
Van QOldenbarneveltstraat 26

Sinds de ingebruikneming van Opvangcentrum
voor asielzoekers (OC) Nieuweroord, begin
vorig jaar, is er een aantal malen door een
kleine groep vrouwen uit de Raadsherenbuurt,
Vogelwijk en Eijsingapark een ontmoetings-
middag georganiseerd bestemd voor vrouwen
uit de buurten rondom het OC en vrouwen die
in het OC verblijven.

De bedoeling is om het voor vrouwen uit het
OC wat te vergemakkelijken om contact te
maken met de Nederlandse maatschappij en
voor vrouwen uit de buurt om misschien wat
meer te weten te komen over hun buren in
Nieuweroord. De OC-vrouwen stellen het
initiatief erg op prijs.

Met een kleine subsidie van de
buurtverenigingen wordt er koffie, thee en
limonade geregeld en wat koek en gebak. In de
praktijk blijkt het een hele opgave om echt met
elkaar te praten. Bovendien is de verblijfsduur
van bewoners van het OC relatief kort, zodat
OC-vrouwen slechts één of enkele malen aan
zo’n middag deel kunnen nemen. De OC-
vrouwen blijken vaak buiten hun eigen taal wel
een of meer andere talen te spreken, wij ook
wel maar de talen komen zelden overeen. Maar
bijvoorbeeld dansen - waarbij gesproken taal
niet zo’n grote rol speelt - is ook een vorm van
communiceren. De vrouwen brengen vaak
eigen bandjes mee met dansmuziek uit hun
eigen land.

De belangstelling was in het begin nogal
wisselend. Bij de OC-vrouwen blijkt wel een
grote behoefte te bestaan aan een middag
speciaal voor yrouwen en activiteiten speciaal
georganiseerd voor vrouwen, Vanaf het
moment dat op de theemiddag ook een activiteit
werd georganiseerd, loopt het storm. Zo waren
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er op 19 november een kleine dertig en op 17
december ruim 50 vrouwen uit het OC
aanwezig. De laatste keer zijn er kerststukjes
gemaakt. Prachtige, verrassende, multiculturele
invullingen van het bekende 'kerststuk' waren
het resultaat! '

De respons uit de buurten rondom het OC blijft
tot op heden helaas klein. De doelstelling
“ontmoeting” komt dan ook nog wat mager aan
bod. Inmiddels is wel besloten om volgend jaar
door te gaan. Wel met een iets andere opzet. De
theemiddagen zullen - in principe elke eerste
zondag van de maand, van 14.00 u tot 16.00 u -
afwisselend in OC-Njeuweroord en in
speeltuingebouw Vogelnest worden gehouden.
De middagen in het OC - zondagmiddag 4
maart, 6 mei , 2 september en 4 november -
worden door het OC georganiseerd. Daarbij zal
de nadruk wat meer liggen op een activiteit
speciaal voor de vrouwen, waarbij ook vrouwen
uit de buurten rondom het OC van harte
welkom zijn.

De middagen in speeltuingebouw Vogelnest -
zondagmiddag 4 februari, 1 april, 3 jum, 5
aungustus (onder voorbehoud), 7 september en 2
december - worden door vrouwen uit de buurt
georganiseerd. Daarbij zal de nadruk vooral
liggen op ontmoeting tussen vrouwen uit het
OC en vrouwen uit de buurten rondom het OC.
Alle vrouwen uit de buurten rondom het OC
zijn van harte uitgenodigd (let ook op de
aankondigen)!

U hoeft overigens niet twee uur te blijven; even
binnenlopen voor een kop thee of koffie en een
praatje is ook prima!

Inlichtingen: Ineke Jansen, Van Olden-
barneveltstraat 26, tel, 519 09 50.
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Over deze site

=ozight van vrijwilligg

Dit is de website van de Raadsherenbuurt in
Leiden. Deze site bevat een korte
beschrijving van de buutt. In de buurt zijn
diverse bewoners actief, onder meer in het
bestuur van de Vereniging Raadsherenbuurt
en in de Theaterwerkgroep Leidse Hout. Zie

verder ook het Buurt-netwerk met een
gn professionele

Een eigen website voor onze buurt
Zie: www.raadsherenbuurt.nl !

Sinds kort is dé website van onze buurt
'in de lucht'. De site bevat een tiental
rubrieken die we bij dezen met
blijdschap en trots presenteren.

E-mail, prikbord

Voor het alledaagse gebruik zijn de rubrieken
'E-mail in de buurt' en 'Prikbord' zeer handig,
We hebben al enkele mail-adressen van
buurtgenoten verzameld. We hopen dat
iedereen die beschikt over e-mail snel een
mailtje stuurt om zich op deze lijst te laten
plaatsen. Klik op een 'knop' op de pagina 'E-
mail in de buurt' en uw mailadres verschijnt
vanzelf op de lijst. Handig om snel even een
buurtgenoot te benaderen. Op het Prikbord kunt
u al uw berichten kwijt: kleine advertenties,
familieberichten, aankondigingen, oproepen -
alles is welkom, graag kort en bondig!....

De buurt, Buurtnetwerk, Buurtwijzer

Alle praktische informatie over (mensen) in de
buurt is bijeengebracht in een drietal web-
rubrieken. Hiervoor is de informatie gebruikt
die Rianne Boonstra en Yvonne Slijkhuis in
1998 hebben verzameld voor een Buurtwijzer.
Lees alles over scholen, openbaar vervoer,
artsen etc. in en rondom onze buurt En ook:
kinderoppas, belastingadviezen, pianoles,
juridische bijstand, sportclubs, etc., etc. voor en
door buurtbewoners. U kunt uw naam, adres
etc. op de site laten plaatsen als u ook uw
diensten (vrijwillig of professioneel) wilt
aanbieden.

Geschiedenis, Raadsheren

De geschiedenis van onze buurt, beschreven
door buurtarchivaris Rob Mante, en de wondere
levens van tien Raadsheren (themanummer
buurtkrant, januari 2000) zijn nu ook op internet
te lezen.

Plaats uw mail-adres op de lijst '"E-mail in de buurt', via www.raadsherenbuurt.nl !
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Foto-impressie van het grote buurtfeest op zaterdag 2 september 2000. Driewerf hoera voor
de jarige buurt (foto boven). Geanimeerde gesprekken en aandacht voor de salsa-dansles
(foto's onder). Foto's gemaakt door Marleen Bosman.
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75 jaar Raadsherenbuurt

Terugblik op jubileumjaar 2000

Het is gelukt. De 'Feestcommissie 75 jaar
Raadsherenbuurt' had een plan gesmeed voor
‘alle maanden feest' in het jaar 2000. Twaalf
activiteiten zijn aangekondigd en ook
daadwerkelijk georganiseerd, dankzij de inzet
van tientallen vrijwilligers (allen dank!),
bezocht door vele honderden buurtgenoten.

Het begon in januari met een speciale editiec van
de buurtkrant, waarin de levens zijn beschreven
van de tien Raadsheren naar wie de straten in
onze buurt zijn genoemd. Circa vijftig
buurtgenoten waren in februari aanwezig bij het
gesprek met burgemeester Postma in het
Theehuis. Op de speciale 'Kunst in de Kamer',
in maart, trad onder andere het jubileum-
buurtkoor op. De traditionele Koninginnedag
rondom het Rozenpleintje werd opgeluisterd

met een poppenkast-voorstelling. Ouderen in de

buurt brachten in mei een genoeglijk
zaterdagmiddag door ten huize van Rob en
Mette Grootenhuis aan de Fagelstraat. In juni
was er een extra kindervoorstelling in de Leidse
Hout. In juli werd in de Hout gewandeld onder
leiding van een 'boswachter'. In augustus

beleefde de Raadsherenloop z'n tiende editie en
was er een tweede kindervoorstelling in de
Leidse Hout. Circa drichonderd buurtgenoten
bezochten het grote Jubileumfeest op de cerste
zaterdag van september. Daarna was er weer de
vertrouwde hutspot op 3 oktober, gevolgd door
de Sinterklaas-middag op de laatste
woensdagmiddag van november. En ten slotte
kwamen op zondagmiddag 17 december circa
tweehonderd (1) zangers en zangeressen bijeen
in de Pauluskerk aan de Warmonderweg om
kerstliederen te zingen onder leiding van de
Haarlemse dirigente Leny van Schaijk.

Op deze pagina's: enkele foto's en verslagen van
activiteiten, voor zover nog niet in eerdere
nieuwsbrieven afgedrukt. Nu al gaan er
stemmen op voor herhaling van diverse
activiteiten, waaronder een derde 'Kunst in de
Kamer' en de Kerstzang, Wie wil helpen
organiseren, kan zich melden bij het bestuur
van de buurtvereniging. De Feestcommissie
heeft nu al weer zin om het volgende
lustrumfeest van de buurt, in 2005, te
organiseren....

Jubileumwandeling door de Leidse Hout

Maarten Mentzel
Johan de Wittstraat 38

Een zonnige en warme zondagochtend in juli.
Onderwerp: Natuurwandeling Leidse Hout.
Start: bij het Theehuis. Zo stond de
rondwandeling aangekondigd in de Raadsheer
van juni j.I. Ruim twintig bewoners uit de
Raadsherenbuurt, van 1 tot 70, deden er op 2
juli aan mee . De deskundige leiding was in
handen van buurtbewoner Hans Reyngoud, zelf
bioloog van opleiding. En dit betekende dat de
nadruk niet op zo zeer op het wandelen, maar
op het kijken lag. (Voor het luisteren was men
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aan de late kant; in juli, zeker op een warme
dag, is er weinig vogelzang.) Het begon al bij
de grote vijver, vlak bij de bank van Krantz.
Wetenswaardigheden over het waterleven en
over de beplanting. De immense populier die
vlak bij de vijver groeit, is een van de weinige
bomen die nog dateert uit de eerste aanplant
van de Leidse Hout in de jaren dertig. De
meeste bomen zijn immers geveld in de
oorlogs-hongerwinter 1944/45. We deden
daarna de grote speelweide aan en bewonderden



speelweide. Lange tijd kon men hier na een
regenbuitje maar beter niet komen. Naast de
vanaf de Van Slingelandlaan zichtbare
schommels zien we nog beplanting (tamme
kastanje bijvoorbeeld) die dateert uit de tijd dat
er nog een boerderi stond.

Een andere boerderij is voor de Leidse Hout
wel bewaard gebleven. In het viakbij deze
boerderij gelegen Koetshuis 1s veel
documentatiemateriaal te vinden over de Leidse

Hout. En vanaf die plek vinden regelmatig
excursies plaats onder leiding van IVN-gidsen.

De Raadsherenbuurt, zo besloot Reyngoud zijn
rondleiding, is eigenlijk een onmisbaar
onderdeel van de groene structuur van
Warmond -Leiden -Oegstgeest . Zo broedde er
lange tijd een uilen-echtpaar. Als schakel in de
ecologische structuur naar het groene Endegeest
en Rhijnzicht toe is de bomenrijke
Raadsherenbuurt van veel belang.

Uitslag 10° Raadsherenloop

Hier volgt de uitslag van de tiende
Raadsherenloop, gehouden op zondag 27
augustus 2000.

Meisjes (t/m 11 jaar)

Anne v.d. Broek (14.34)
Vere Weermeijer (15.16)
Katelien Nortier (16.16)
Julie v.d. Broek (16.17)
Eva Hoekman (16.18)
Carlien Bergmeijer (16.33)
Saskia Bergmeijer (16.40)
Judith v.d. Wetering (17.18)
Emma v.d. Wetering (18.04)
10 Annefloor (23.16)

11. Alissa Blokker (b.m.p.m.)

WP W=

Jongens (t/m 11 jaar)

Lex van Berge Henegouwen (11.40)
Daniél Blokker (11.57)
Thomas Weermeijer (12.06)
Pim Hofman (12.33)

Pol Juffermans (12.50)
Bouke Hofman (13.52)
Ward van Es (14.19)

Lex Bouwmeester (14.34)
9. Joost Vos (15.21)

10. Thijs Hofman (15.25)

11. Django Beck (20.52)

oS! =Y [oN Dk L) I =

Dames (vanaf 12 jaar)
1. Esther Wunderink (23.08)
2. Fransje van Tilburg (26.35)
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Ina Harinck (30.31)

Annette Maassen (33.33)
Marleen Bosman (b.m.p.m.)
Titia Bouma (b.m.p.m.)

Els Roelofs (b.m.p.m.)

SOy g

Heren (vanaf 12 jaar)

1. Frans v.d. Broek (22.15)
2. Lukas v.d. Wetering (22.15)
3. Frans Vos (22.39)

4. Arnoud Visser (23.03)
5. Daan Markx (23.08)

6. Maarten v.d. Plas (24.04)

7. Maarten Tichler (24.45)

8. Geert Jan Markx (26.00)

9. Marcel van Tilburg (27.22)

10. Hein Onderwater (28.20)

11. Alex Beek (b.m.p.m.)

12. Gijsbert van Es (b.m.p.m.)

13. Arnoud Weermeijer (b.m.p.m.)

Veteranen (vanaf 50 jaar)

G¢ Boskamp (22.20)
Johanniek v.d. Molen (23.07)
Gerard Schelvis (23.15)
Ruud Goudriaan (24.24)
Fons Vernooij (27.50)

John Markx (28.21)

R R

(b.m.p.m. = buiten mededinging, pro memorie)



Impressie van de tiende Raadsherenloop. Niels Blokker geeft uitleg over het parcours (foto
boven). Winnaar Gé Boskamp in de categorie veteranen, met de wisselbokaal die eerder
diverse malen is gewonnen door Johanniek van der Molen (foto links). Winnares Anne v.d.
Broek in de categorie meisjes t.e.m. 11 jaar (rechts). Foto's gemaakt door Gijsbert van Es.
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Oproep voor Open Tuinen Dag in Raadsherenbuurt

Not In My Back Yard ?

Jeanet van der Vlist
Johan de Wittstraat 46

Bij een dergelijke titel denkt u natuurlijk
meteen aan het Asielzoekers Centrum in
Nieuweroord en onze eerste schrikachtige
reactie: Wat krijgen we nou in onze back yard?
Maar het is alleszins meegevallen. Ik ben er
laatst omheen gewandeld. Nieuweroord ziet er
vreedzaam uit; keuvelende mannen op bankjes,
vrouwen met rokken aan en sjaals op hun hoofd
doen eindeloos veel pogingen het fietsen onder
de knie te krijgen, en kinderen vertoeven in de
créche. Of misschien doet de titel u wel denken
aan de Nimby procedure die de provincie
Gelderland wil starten om de gemeente
Dommelerwaard te dwingen een grintplas in
hun gemeente te tolereren. Maar helaas ook
daar gaat dit stukje niet over.

De reden van mijn schrijven is heel prozaisch.
Sinds drie jaar organiseert een tuinliethebber in
de Vogelwijk een open tuinen middag. Wat is er
nou leuker dan elkaars back yard te bekijken?

Zeker nu tuinieren bijna tot kunst verheven is
en de gemiddelde Nederlander bakken geld aan
tuingoed besteedt. Dit jaar zou de
Raadsherenbuurt voor het eerst ook meedoen
aan de Open Tuinen dag. Er schreven echter
slechts twee tuinliefhebbers in om hun tuin te
laten bewonderen, en onder de bezoekers
hebben we zelfs helemaal geen buurtgenoten
mogen ontwaren. 'Not in my back yard' lijkt het
devies van de Raadsherenbuurt. Jammer, want
het is heel leuk om de achtertuin van
buurtgenoten te bezoeken. Ik wil dan ook een
oproep doen voor volgend jaar. En ik hoop dat
het bestuur de Open Tuinen dag met kracht
ondersteunt. En laten we de bewoners van
Nieuweroord ook uitnodigen.

'Enjoy our back yard' wordt het devies?

Elke donderdag in onze buurt: de Bibliobus !

Voor kinderen in de Raadsherenbuurt staat
iedere donderdagmiddag tussen 15.30 en 17.00
uur de Bibliobus naast de Leidse Hout School.
Kinderen kunnen hier kiezen uit vele honderden
leuke lees- en kijkboeken en ook boekjes voor

werkstukken lenen en leuke videofilms huren.
Renske en Fatia, de bibliothecaressen,
verwelkomen in het nieuwe jaar graag nieuwe
klanten in de Bibliobus!

Van speeltuin naar speelzaal

Natuurlijk kent iedereen speeltuin 't Vogelnest,
maar wist u dat de speelzaal van daar is
verhuisd? Sinds mei 1999 zijn we ingetrokken
bij De Krullevaar, Anthonie Duycklaan 13.

De ruimte is anders (ingedeeld, met een
naschoolse opvang in de middaguren), maar het
doel is nog steeds hetzelfde: uw kind de
gelegenheid bieden om met leeftijdgenootjes te
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leren omgaan. Uw kind kan vanaf 2 jaar voor
twee tot vijf ochtenden terecht, om vooral
gezellig te komen spelen. Wij zijn geopend om
8.30 tot 12.30 uur . We zetten ons in om uw
kind een gezellige en warme periode te bieden,
voordat het naar de basisschool gaat.

Loopt u eens bij ons binnen voor inlichtingen!
Groeten, Wilma, Conny en Marianne.
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In het voetspoor van kluizenaar Dodo

De redactie ontving onderstaand verslag van een voettocht
en drukt dit bij dezen met genoegen af.

A van Zuiden
Fagelstraat 27

Onze pelgrimswandeling van 15 t/m 18 mei
2000 1s opgezet rondom kluizenaar Dodo een
tijdgenoot van Franciscus van Assisi, die leefde
omstreeks 1200. Dodo is een ascetische
jongeman, die het liefst de hele dag bidt. Zijn
familie dwingt hem te trouwen, maar de wil om
God dag en nacht te dienen is sterker. Op
zekere dag gaat hij met zijn vrouw en zijn
moeder naar het nieuwe klooster Mariéngaarde
te Hallum, alwaar hij koos voor een geestelijk
leven, maar dit was voor hem onvoldoende en
zo ging hij naar een kluis (een eenvoudige hut)
te Bakkeveen. Daar krijgt hij vele verzoekingen
en visioenen.

Vandaar werd hij geroepen naar de Kapelle van
Haskerdijken, waar hij in 1231 stierf. Toen
ontdekte men ook de 5 stigmata. In het boek
"Paden fen Fryslan" van dr. G.A. WumkKes,
leest men alles over de kluizenaar Dodo.

In drie wandelingen (ca. 45 km.) volgen we drie
belangrijke plekken in Dodo's leven: de
kloosterplaats Mariéngaarde, de kluis te .
Bakkeveen en de kapel te Haskerdijken. Bij
deze tocht nemen wij een kijkje achter de
schermen van de pelgrims en de heiligen in
Noord-Friesland. Pastoor Frederik van Hallum
(stichter van Mariéngaarde) en de vijfde abt
Siardus en hun kloosterling, kluizenaar Dodo
werden heilig verklaard.

In het tijdperspectief leven we ongeveer zestig
jaar na aanvang van de eerste kruistocht. Ook in
Friesland worden kloosters gebouwd. "Het
stenen bakken" wordt uitgevonden. Turf is een
welkome brandstof. Het is een tijd vol
rampspoeden, o.a. overstromingen. Achter de
woorden pelgrim en pelgrimstocht gaat een
wereld schuil van cultuur, religie en natuur.

Het woord pelgrimswandeling duidt enerzijds
op het spirituele karakter, maar anderzijds
wordt de ontspannen sfeer van de dag
benadrukt. Drie woorden staan centraal bij de
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wandeling met een pelgrims-tintje. ontmoeting,
gastvrijheid en cultuurhistorie.

Wij lopen met pelgrim Henricus mee, zo noemt
Henk Woelders (1945) zich sinds zijn eerste
grote pelgrimstocht in 1994, Elke route komt tot
leven doordat Henricus hem eerst verkent, zijn
oog ziet de natuur en nog een aantal dingen
meer. Hij gaat erover lezen en zo ontstaat de
geschiedenis van de weg die wij zullen lopen.
Vervolgens is er de voorbereiding van de
dagroute, onder andere door het zoeken naar
pleisterplaatsen.

Voordat wij onze pelgrimswandeling beginnen
geven wij de brandende pelgrimskaars aan
elkaar door en wensen wij elkaar een goede
tocht. Wij ontvangen een pelgrimsboekje met
gedichten, maar ook met blanco pagina's,
waarin wij onze ervaringen kwijt kunnen. Wij
gaan allen dezelfde weg en toch zal ieder van
ons de weg op een andere wijze ervaren.

Dinsdag 15 mei begint onze eerste
pelgrimstocht. Het kerkje op de terp van Hijum
is de eerste plaats waar wij gastvrij met koffie
worden ontvangen en wij iets horen over zijn
geschiedenis. Vandaar wandelen wij onder een
brandende zon via Maréngaarde naar Hallum.
Ook hier worden wij gastvrij ontvangen. De
kerk wordt bezichtigd en na het gebruik van de
lunch gaan wij weer verder. Wij genieten van
een schitterende wandeling langs de
Hallumertrekvaart. De bermen met zijn
overdaad aan vele soorten bloemen en een fraai
gezicht op de kronkelende vaart. Het wijdse
landschap strekt zich aan alle kanten uit tot aan
de horizon toe. Hier en daar staat een boerderij
of een kerkje. Het is zeer warm, maar elk
zuchtje wind is voelbaar. We lopen uiteindelijk
over het bruggetje bij Bartlehiem. Onderweg
worden wij nog eenmaal ontvangen door een
molenaar, die daar woont met zijn gezin in een
soort niemandsland. Wij worden hartelijk
ontvangen, onze dorst wordt rijkelijk gelest wat
zeer welkom is met deze temperatuur.

Het is een hele plezierige ontmoeting
wederzijds. In deze verlatenheid zijn zoveel
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gasten tegelijk een welkome afleiding. Na een
hartelijk afscheid wandelen we door tot het
pontje en varen over naar Wyns. Hier worden
wij opgehaald door de bus van Hofstra, die ons
terugbrengt naar de Karmel in Drachten. 's
Avonds maakt een hevig onweer een einde aan
de hitte.

Woensdag 16 mei. De thermometer is ongeveer
de helft naar beneden gedaald. Er staat een hele
sterke wind, die in dit vlakke land goed
voelbaar is. Er zijn stukken dat je moeite hebt
om er tegenin te komen.

Evenals de vorige dagen vertrekken we na de
dagopening in de kapel. Ditmaal brengt de bus
ons naar Allardsoog, nabij het Nivonhuis. In het
Nivonhuis hebben wij weer een lezing over het
ontstaan en het doel van dit gebouw. Nadat wij
hier van koffie zijn voorzien, lopen wij met een
sterke hele koude tegenwind richting
Waskemeer om de lunch te gebruiken. Na deze
rust vervolgen wij onze tocht via
Duurswouderheide naar Bakkeveen. Het
landschap is geheel anders dan dat van de
vorige dag. Het is een prachtig stuk heide dat
onder beheer staat van het "Fryske gea". Het is
een pittige wandeling, maar wij genieten volop
van de natuur. Bij de begraafplaats zou
Kleasterkampje de plek van de kluis zijn. Hier
haalt de bus ons weer op om ons terug te
brengen naar Drachten. Om half 10 is net als op
dinsdagavond de meditatieve afsluiting in de
kapel.

Donderdag 18 mei. De laatste dag is
aangebroken. Na de dagopening in de kapel
vertrekken wij per bus naar Kapelle
Haskerdijken. Na de koffie in de kapel begint
de wandeling. Helaas begint het weer bar slecht
te worden. Het is koud, somber, regen en harde
wind. Maar ja, pelgrims liepen altijd door en
altijd verder. Zo ook wij dus. Als pelgrims mag
ons dit niet deren en wij volbrengen onze tocht
in een stromende regen.

Het landschap is ook weer geheel anders dan de
beide vorige dagen. Wij lopen naar Aldeboarn,
waar wij in de doelhofkerk de lunch gebruiken.
Wij hebben nog ongeveer anderhalf uur te gaan
naar Nes. Wij arriveren daar zeer nat maar toch
voldaan omdat wij de tocht geheel hebben
volbracht.

De bus staat ons al op te wachten en brengt ons
terug naar Drachten. Na onze natte schoenen en
natte kleding verwisseld te hebben voor droge
gaan wij na de afsluiting in de kapel allen weer
huiswaarts.

Bronnen

1. Programmaboekje Karmelklooster
Drachten. Huis voor studie, bezinning en
cultuurhistorische verkenningen in
Friesland. (Burg. Wuiteweg 162. Drachten
9203 KP.)

2. Programma 1-2000 Pelgrims activiteiten
wandelingen. Doe of loop mee met pelgrim
Henricus.

3. Mensen op weg. Pelgrimsgids bij het
Pelgrimspalet 13 mei 1999.

Hondenpoep in de Leidse Hout

Idse, Siard en Ward (Fagelstraat 38 en 42)
hebben vorig jaar met veel plezier gespeeld op
het grote grasveld in de Leidse Hout. Er was
alleen €én probleem: hondenpoep! Ze kwamen
op het idee om hierover een brief te sturen naar
de burgemeester van Leiden. En dat hebben ze
gedaan. De tekst luidde:

.,Geachte burgemeester,

Samen met onze vriendjes spelen wij vaak op
het grote grasveld in de Leidse Hout. We spelen
tikkertje, verstoppertje en ook vaak voetbal.

. Helaas gebruiken de grote mensen het grote
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grasveld ook als uitlaatplek voor hun honden.
Wij vinden het vies dat we voetballen tussen de
hondenpoep. Het gebeurt vaak dat we poep aan
onze kleren en schoenen hebben. Dat is vies!
Kunt u niet iets bedenken dat er geen honden
meer poepen op het grote grasveld?

Alvast bedankt.

Groeten, ldse (6), Siard (8), Ward (8)."

Drie maanden later kwam het volgende
antwoord namens de burgemeester:
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,,Beste Idse, Siard en Ward,

Wij krijgen veel reacties van mensen die zich
ergeren aan de hondenpoep. Aan dat probleem
kunnen wij op dit moment heel weinig doen.
Natuurlijk plaatsen wij depodogs (waar
hondenbezitters de uitwerpselen in kunnen
doen) en plaatsen wij verbodsbordjes.

Een controleur in onze gemeente is er echter
niet en het is dus de verantwoordelijkheid van
de mensen zelf zich netjes te gedragen en

hondenpoep op te ruimen of het gras niet te
bevuilen. Wij zullen op het grote grasveld in de
Leidse Hout enkele verbodsbordjes plaatsen.
Wij hopen dat dit afdoende werkt.

Met vriendelijke groet,
H. Brandt,
Teamleider stadsdeel Noord.”

Buurtberichten

Nieuwe bewoners ;

Sinds 1 februari 2000 wonen op Johan de wittstraat 16: Ries Vriend en Charlotte Buiskool, tel.

5652497,
Verhuisd

Afgelopen voorjaar verhuisd naar Haren (Gron., Multatulilaan 42): U.F.G.M. Witteveen, Johan de

Wittstraat 11.

Te koop aangeboden

Grote mooie palm in pot. Hoogte: plm. 1.80 m. en doorsnede van ca. plm. 1.20 m. Fam. Biemans,

tel. 517 45 68.

Gevonden voorwerpen

Op het grote buurtfeest in september is een perforator achtergebleven. Af te halen bij Mirjam

Jochemsen, Fagelstraat 51.

Driewieler kwijt

Sinds september is onze rode driewieler spoorloos, juist nu onze dochter zo'n lol krijgt in fietsen.
Wie heeft hem, al dan niet per ongeluk, meegenomen, of is hem ergens tegengekomen?
Signalement: rode driewieler, wit zadel, witte handvaten, gele bel met oogjes, kiepbankje, merk
Winther. Gaarne terug te bezorgen op Fagelstraat 45 (mag anoniem). Fam. Elias, tel. 515 61 50.

Familie- en buurtberichten gaarne schriftelijk doorgeven aan het secretariaat van de
buurtvereniging Karen Verbeek, Van Oldenbarneveltstraat 46.

Nog te koop: Buurt-CD met JAN WOLKERS over de Raadsherenbuurt

Raadsherenbuurt,

Prijs: 10 gulden.

Er zijn nog enkele exemplaren te koop van de Buurt-CD die afgelopen september is
gepresenteerd op het Jubilieumfeest. Met: musicerende en declamerende buurtgenoten.
En: een gesproken column door Jan Wolkers, 'De topografie van een verliefdheid, over de

Verkrijgbaar bij buurtarchivaris Rob Mante, Joh. de Wittstraat 3, tel. 515 47 70.
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Wedstrijd voor versierde huizen in jubilerende buurt: Oldenbarneveltstraat 28,
eervolle vermelding. Foto gemaakt door Janny van Nieuwkoop




