





Van het bestuu r

Paul Kuijt

De animo om in onze Raadsherenbuurt
te willen wonen is altijd groot. IDat vinden
we heel begrijpelijk. Heerlijke buurt,
Warm nest, ook voor nieuwe bewoners
(die ook wel wat troost kun-nem
gebruiken door de hoge huizen-prijzen).
Nieuwe mensen komen, maar er ver-
trekken ook lieve bewoners. Eind
september zwaaiden we onze secretaris,
Marjan Lauwers, uit. Haar plaats wordt
overgenomen door Wouter van den Berg.
Je zou het door de mooie september-
maand alweer bijna vergeten, maar
augustus was nat, En dat hebben we
gemerkt bij de traditionele festiviteiten
in het laatste zomervakantieweekend.
Barbecue en Raadsherenloop gingen
door, maar het Kindertheater werd
afgelast.

De mogelijke uitbreiding van Woutertje
Pieterse is in een volgende fase beland:
de definitieve plannen lagen ter inzage
bij de gemeente. De tekening wijkt niet
afvan de plannen die we op de ALV
toonden.

De gebruikers van het prikbord van onze
website hebben inmiddels kennis kannen
maken met de nieuwe e-mail-service. De
eerste successen zijn al geboekt. Aan de
vulling van de nieuwe districtswebsite
wordt gewerkt.

Afscheid Marjan

Het gezin van Marjan Lauwers is weer terug
naar Belgié, noodzakelijk door een (mooie)
loopbaanstap van Bart. We zullen ze missen.
Methun Belgische inborst pasten ze naadloos
in ons ‘straatleven’. Voor het bestuur is het
leed enigszins verzacht doordat de
secretarisrol van Marjan is overgenomen
door een nieuw bestuurslid: Wouter van den

Berg.

Natte feesten

Partytenten en een opgewekt gemoed
hebben de barbecue op zaterdagavond 19
augustus gered. De opkomst was door de
regen minder groot, maar de sfeer was
uitstekend. Vooral rond de vuurkorf, later op
de avond. :

Op zondag viel het water met bakken uit de
lucht. Tot onze verbazing kon zelfs het
onweer de hardlopers er niet van
weerhouden aan de start te verschijnen. Net
zoveel als anders. De winnaars zijn bekend
(zie elders in dit blad) en bekroond, maar een
volledige uitslagen-lijst is verloren gegaan in
de regen. We houden ons aanbevolen voor
namen en (eerlijke!) tijden. Graag mailen naar
Alex Beek.

Het podium voor het Kindertheater werd

Z0 orgen (enigszins tegen beter weten
in) opgebouwd in de stromende regen. Het
was hopeloos. De natte vioer was
spiegelglad, optreden was onmogelijk.
Ontzettend jammer en vooral ook vervelend
voor de werkgroep Leidse Houttheater dat
alle voorbereidingen voor niets zijn geweest.
Maar dezelfde groep, Gato Bizar, is voor
volgend jaar alweer geboekt!

Inzage plan Woutertje Pieterse

Het plan voor de nieuwbouw van de
Woutertje Pieterseschool heeft in de
zomerperiode ter inzage gelegen bij de
gemeente. Dat heeft ons verrast. De
gemeente zou ons op de hoogte stellen van
de definitieve plannen zodat we de buurt
daarover konden informeren. Dat is niet
gebeurd.



We zijn toch gaan kijken bij de gemeente en
constateerden dat het plan niet afwijkt van de
tekeningen waarover de gemeente ons in
februari 2006 informeerde. Tijdens de ALV in
april 2006 hebben we dat plan getoond. De
constructieve opstelling van het bestuur werd
gesteund. Het plan gaf geen aanleiding tot
protest.

In het toelichtende stuk schrijft de gemeente dat
de buurtorganisaties in februari 2006 akkoord
zijn gegaan met de plannen. Dat is niet zo. Het
was een informatieve sessie, waarin ons is
gevraagd om suggesties maar niet om een
oordeel.

De tekening van de uitbreiding is te vinden op
onze website.

Leidse Hout

Het groot onderhoud door de gemeente aan het
Leidse Hout vordert, zoals het opknappen van
het Openluchttheater. In het overleg tussen
gemeente en buurtorganisaties over (de
uitvoering van) het beheerplan is ook het
voorstel van Marina van der Horst aan de orde
gekomen de gehele Leidse Hout, inclusief
sportfaciliteiten, tot monument te laten
bestempelen. De gemeente vond dit geen goed
idee, omdat het de uitbreiding van de
huisvesting van de WP zou blokkeren. Aan het
voorstel schijnen ook nadelen te kleven voor
een goed onderhoud van de Leidse Hout.

Er komt een gesprek met de betrokken
wethouder over de luifel van het Theehuis in de
Leidse Hout. Het bestuur heeft daarbij een
gematigd positieve opstelling, omdat we prijs
stellen op deze prettige horecavoorziening. We
hebben geen bezwaar tegen de huidige luifel,
maar kunnen ons ook een mooiere voorstellen.

Website

De website van de Raadsherenbuurt
(www.raadsherenbuurt.nl) bevat inmiddels een
mailservice voor het prikbord: bewoners
waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen
van de webmaster een melding van nieuwe
boodschappen. En met succes, zoals bleek uit
de snelle oogst bij enkele oproepen.
Aanmelden dus!

De website die de gemeente heeft laten
maken (www.districtsraden.nl) voor de
districten ziet er goed uit en is eenvoudig te
onderhouden. Binnen ons district (Boerhaave)
wordt de site al gebruikt door de Vogelwijk
en de speeltuinvereniging. We gaande site
vullen voor onze eigen buurt en stappen, bij
tevredenheid, volledig over van onze eigen
site naar de districtssite.

Wat doen we met OPA?

Elke maand verschijnt de grote groene
container voor de ‘oud-papier-actie’ in de
Johan de Wittstraat. De opbrengst wordt eens
per jaar overgemaakt aan een goed doel. De
actie is ooit begonnen door idealistische
buurtbewoners en is een traditie die door elk
bestuur wordt voortgezet. Maar de
vanzelfsprekendheid is er een beetje af. De
container blijft vaak langer staan dan bedoeld.
Papierrecycler Kluivers moet de container op
elke eerste dinsdag van de maand plaatsen en
dezelfde week op donderdag (of vrijdag)
ophalen, maar het groene monster staat er
veel langer; soms wel drie weken achter
elkaar. Stuiten we hier op de grenzen van ons
idealisme? We hebben contact gehad met
Kluivers en kijken het nog even aan. Inde
volgende ALV zal het bestuur een voorstel
doen voor stopzetten

of doorgaan.




Overige punten
- Het buurtarchief was bij de redactie van de
Raadsheer beland en zal door Ton Staphorst

worden overgedragen aan het Regionaal Archief

in Leiden. Voorwaarde is wel dat het materiaal
voor de buurt goed toegankelijk blijft. Ton is
contactpersoon met het stadsarchief.

- Het fraaie boekje over de geschiedenis van
onze buurt gaat in herdruk en wordt door de
redactie bij buurtgelegenheden te koop
aangeboden.

- De gemeente heeft afwijzend gereageerd op
ons idee om het districtsgeld te benutten voor
ondergrondse glas/papiercontainers. Te duur
(16.000 euro) en beleidsmatig blijkbaar niet het

goede moment. We gaan hierover toch opnieuw

inoverleg met de gemeente.

Kun je nog zingen, - zing dan mee!

- Het voetbalveldje tegenover de Leidse
Houtschool kunnen we van de gemeente een
aantal uur per week huren. Over de manier
waarop we dat gaan aanpakken volgen nog
mededelingen.

- In een eerdere Raadsheer is de
verkeersveiligheid in de buurt aan de orde
gesteld. Klachten, tips of gevaarlijke situaties
kunt u melden aan Jurgen van der Velden
(adres: zie achterin de Raadsheer). Hij is
hiervoor contactpersoon.
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Zing mee met het buurten-koor ‘De Raadsvogels’

Rianne Boonstra, Fagelstraat 16

Het buurtenkoor (Raadsherenbuurt en
Vogelwijk) zingt met buitengewoon veel plezier
eenmaal per drie weken op vrijdagavond. We
hebben een enthousiaste dirigente uit
Amsterdam, die bevriend is met één van onze
buurtgenoten. We zingen meerstemmige mooie
liederen en liedjes in verschillende stijlen en
talen.

Er zijn nu ruim 20 leden, maar dat zouden er
gemakkelijk tien meer kunnen worden—dus. ..

het lijkt ons leuk als meerdere buurtgenoten zich

melden. Het is erg leuk én gezond om samen te
zingen!

Het buurtkoor in actie, 3 oktober 2005

Natuurlijk is het op den duur ook de
bedoeling om op buurtfeesten/evenementen
onze liederen ten gehore te brengen, maar ons
repertoire is daarvoor nu nog niet groot
genoeg.

Na een voorzichtig begin in oktober 2005 bij
een buurtgenoot thuis mochten we het eerste
halfjaar van 2006 gebruik maken van de
Pauluskerk. Helaas moet daar vanafheden
een commercigle huurprijs worden betaald.
Gelukkig hebben we nu een nieuw onderdak
gevonden in het Rijnlands Revalidatiecentrum,
Wassenaarseweg 501.

Kom meezingen, en geefje op bij:

Rianne Boonstra, Fagelstraat 16, tel.5157135
of e-mail: rianniek@yahoo.com

of bij Anne Sanderink, van
Oldenbarneveltstraat 40, tel. 3015157
Eerstvolgende repetities: 13 oktober en 3
november, 20.00 - 22.00 uur.

Wellicht tot dan!



Het Land van Ballego

Expositie in Regionaal Archief
over dahliakwekerij Ballego

Het Land van Ballego, een stuk grond gelegen tussen de
Rijnsburgerweg en de Leidse Hout, was voor de Tweade
Wereldoorlog tot ver buiten de Iandsgrenzen bekend. Op het terrein
waren de proeftuinen gevestigd van Jan Ballego, een vermaard
bollenkweker. Van 4 juli tot 4 september is in de vitrine hij de entree
van het Reglonaal Archief Leiden aan de Boisotkade een expositie te
zien over de voormalige dahliakwekerij L.G. Ballego & Zn.

Kwekerij Ballego aan de Witte Singel in 1936
Uit: Stadskrant (Leids Nieuwsblad) 7 juli
2006

Alin 1919 kocht Jan Ballego een stuk grond
tussen de Rijnsburgerweg en de
tegenwoordige Leidse Hout, het zogeheten
Land van Ballego.

Hler kwam de beroemde dahliaproeftuin. Vlak voor de Tweede Werldoorlog verkocht Ballego
de grond bij de Witte Singel en sindsdien was het hele bedrijf bij de Leidse Hout gevestigd. Van
1889 tot 1972 werkten drie generaties Ballego aan de bloei van het bedrijf. In 1972 verkocht Jan
Ballego junior de kwekerij. Wat nu rest is een kaal garageplein, waar zelfs het onkruid niet meer
tiert. Alleen het straatnaambordje herinnert er nog aan het roemruchte groene verleden van deze

plek: Jan Ballegoplein.

En nu: een moestuin

Ton Staphorst

Op een zonovergoten zondagmiddag breng ik
een bezoek aan de familie Ballego. Eigenlijk
is het meer de familie Duindam. Want
mevrouw Ballego heeft op haar domein
inwoning van dochter Madelon en haar man
en hun zoon. De familie Duindam dus.

Ik word verwelkomd door een trio honden,
veel geblaf maar desondanks een prettige
commissie van ingeleide. Mijn doel is de
groentetuin van Madelon. Onder luid geblaf
loop ik met Madelon naar een afgebakend
perceel, een kleine 50 m2. Om de
groententuin is gaas gespannen, niet zozeer
om slakken tegen te houden, want die komen
toch wel op het groen af. Wel is het de
bedoeling dat de honden uit de groentetuin
blijven. Kees, een van de honden, is wat
hardleers, hij volgt mij en kijkt of ik geen
bonen achterover druk, de andere honden
blijven op afstand.

Madelon vertelt over de tuin. Eigenlijk is zij
een stadsmens, weliswaar geboren als
dochter van een kweker en getogen op
agrarisch grondgebied, maar desondanks
moet er voor voor het kweken van groente

nog wel eens een boek aan te pas komen om
de juiste teelttechniek te bepalen. Een krop sla
is tenslotte geen dahlia. En bovendien moet
haar man ook wel zijn diensten aanbieden.
Eigenlijk is het eerder andersom: manlief doet
het werk en Madelon oogst.

Onder het praten plukt Madelon wat bonen,
een mix van snijbonen en sperziebonen die
langs staken omhoog zijn gegroeid. Hoewel
het lijkt alsof er niets te oogsten valt (de bonen
zitten verscholen tussen het groen), is de
dagopbrengst best aardig: een handvol bonen,
genoeg voor een paar personen. In de
groentetuin staan verder courgetteplanten, sla,
boerenkool en spruiten. De peulen hebben
hun weg naar de maag van de familie al
gevonden. De pluksla is mals en nog goed
voor een paar maaltjes. De slakken laten de
sla gelukkig onberoerd.

Aan de ene kant is het eigenlijk gewoon: het
kweken van groente voor je levens-
onderhoud. Maar de plek waar dat gebeurt is
wel bijzonder. Ooit, jaren geleden, werden op
die plek dahlia’s gekweekt. De dahlia’s gingen



de hele wereld over. De overgrootvader van
Madelon begon aan de rand van de Leidse
Hout een dahliakwekerij. Een jaar of 30
geleden was het allemaal voorbij. U heeft het
allemaal kunnen lezen en zien op de
tentoonstelling in het Gemeentarchief. De
dahlia’s maakten plaats voor woonhuizen aan
de Van Beuningenlaan en de Van Oldenbarne-
veltstraat.

Heel bijzonder, op een riant perceel grond, op
een open plek tussen de bomen, kweken
mensen groente voor eigen gebruik, Wat ooit
gewoon was, is nu bijzonder. Wie van ons
kan zeggen dat hij of zij groente uit de
voortuin heeft geconsumeerd?

Gezocht: collectanten
Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds zoekt nieuwe
collectanten in Oegstgeest voor de Nationale
MS Collecteweek in november. Voor heel
Oegstgeest (21.000 inwoners) zijn er nu
slechts 2 collectanten! Het Nationaal MS
Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven
van mensen met MS te verbeteren. Dit doet
het door voorlichting te verstrekken,
activiteiten en vakanties te organiseren en
onderzoek te verrichten.

Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen die
bereid zijn een deel van hun vrije tijd te
besteden aan de landelijke collecte in
november. Vrijwilligers, jong en oud, met veel
of beperkte tijd. Iedereen kan meehelpen de
collecte tot een succes te maken!

Het Nationaal MS Fonds collecteert in
Oegstgeest van 20 t/m 25 november.

Wilt u meer informatie? Neem snel contact op
met Pamela Zaat, landelijke codrdinatrice van
het Nationaal MS Fonds, tel. 010 — 591 98
39 of via www.nationaalmsfonds.nl,

Ik zie, ik zie...

... wat jij niet niet. Of zie jij het ook?

# |
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De fotograaf heeft duidelijk oog voor detail.
U ook? Als u dit romantische stukje
architectuur herkent, stuur dan voordat
Sinterklaas weer vertrekt een mailtje naar
de redactie. Op de buurtsite staat de foto in
kleur, dan wordt het iets gemakkelijker...

De mooie dode boom van de vorige keer
weet u vast wel te vinden, zeker nu hij
naast het artikel over de tuin van de
familie Ballego staat... Alleen Janny van
Nieuwkoop kwam met de goede
oplossing! Dus heeft Nenya Jochemsen nu
concurrentie op de ladder. Kom op,
treetjes genoeg vrij nog!




Goede opkomst bij regenachtige Raadsherenloop 2006

Alex Beek, Van Ledenberghstraat 10

Het staartje van de natste augustusmaand ooit heeft de Raadsherenloop 2006 behoorlijk
natgeregend. De voortekenen waren al niet goed, met een zomerbarbecue die ook nogal
‘herfstig’ was. Desondanks hebben Paul Kuijt en Nico van Hemert de route uitgezet in de hoop
dat er toch nog een aantal dapperen zouden opdagen. De opkomst overtrof onze stoutste
verwachtingen! Het blijkt dat onze buurtbewoners niet voor een beetje (veel) regen
terugschrikken. Zelfs aan de kleuterrace deden toch zeker zo’n tien tot vijftien stoere kleuters
mee, al dan niet vergezeld van even stoere vaders of moeders. Het was een spannende wedstrijd
die op het nippertje gewonnen is door ????, met Bastiaan Kuijt als tweede, ondanks een vrij
emstige val in het eerste deel van de wedstrijd. Gefeliciteerd 7?77!

De deelnemers aan de ‘echte’ loop hebben het zwaar gehad: glibberige paden, zwaarder
wordende kleding door de continu met bakken uit de hemel vallende regen en moeilijk warm
worden van de koude spieren. De toeschouwers hadden tenminste nog een plu, de deelnemers
kwamen met vermoeide en natte koppen over de streep. Geen weersomstandigheden voor
records. Helaas zijn door de regen ook de uitslagenlijsten volledig verwaterd en bleken de stiften
niet zo permanent en waterproof als gedacht. Hieronder de namen en tijden die ik nog een beetje
kon lezen van de natte vodjes. De winnaars en alle deelnemers verdienen een enorme felicitatie
voor de geleverde prestatie!

Graag zou ik de lijsten aanvullen met namen en tijden dus als jullie ontbrekende gegevens aan mij
willen sturen zou ik dat op prijs stellen (alexbeek@planet.nl).

Tja, eigenlijk was
iedereen stoer...




Uitslagen

Kleuterrace:
1.2?7?

2. Bastiaan Kuijt
3.77?

Meisjes tot 12 jaar
1. Merel van Bergen 12. 427
2. AndreaKuijt 13.25?
3. Nienke van der Velden 14.14?

Jongens tot 12 jaar
1. Wouter van Bergen 11.05
2. Tobiaskuijt 11.06
3. Daan van der Velden 12.09
4. Daan Duurland 12.15
Dames vanaf 12 jaar
1. Marjan Lauwers 25.41
2. ElsRoelofs 27.34
3. Mirjam Jochemsen 29.15
4. Annemiek ? 29.30
5. Fransje Hardeman 30.55
Heren vanaf12 jaar
1. Lukas van de Wetering 19.29
2. Amoud Visser 22.56
3. Reinier Schut 22.58
4. Joost? 23.48
5. Niels Blokker 24.35
6. Paul Kuijt 24.46
7. Daniel Blokker 25.30
8. Nico van Hemert 25.55
9. Arie van de Wetering 26.35
10. Jurgen van der Velde 2748

Veteranen vanaf 50 jaar
1+1  AdLittel en Frans Vos 24.30
3. Hans Rohlof 27.16

v 3

Goede vangst in het
schepnet?

Jeroen Hiemstra

Een volwassen man die met laarzen aan en
een schepnetje langs de sloten van de Leidse
Hout loopt, een andere man in de
Raadsherenbuurt die vlak voor zons-
ondergang steeds naar de lucht kijkt. ..

Misschien is ook u dit opgevallen de
afgelopen zomer en heeft ook u gedacht:
“Wat is hier aan de hand?” Uit navraag blijkt
dat we onderzoekers van het ecologisch
adviesburo bSR uit Rotterdam aan het werk
zagen. Zij zijn in opdracht van de gemeente
Leiden bezig geweest om de staat van de
flora en fauna in de stad te onderzoeken. De
gemeente wil inzicht krijgen in de
‘natuurwaarde’ van de stad.

Zo is bijvoorbeeld Floris Brekelmans van
bSR bezig geweest om door heel Leiden de
sloten en grachten te onderzoeken op
verschillende diersoorten. Met zijn schep-net
ving hij in de sloten van de Leidse Hout een
aanzienlijke hoeveelheid kikkers en
salamanders, - die hij later ook weer losliet.
Zijn collega is druk geweest met het tellen van
vleermuizen; ook die ver-toeven in onze wijk
en het park. Allemaal goed nieuws over het
(natuurlijk) leef-milieu in de wijk.

Wilt u meer weten over de onderzoeken van
bSR?Kijk dan op www.bureaustadsnatuur.nl.



Ongezouten, maar niet suikervrij, en peren

in een pannetje
Janny van Nieuwkoop

In de Oude Jel heb ik de landelijke krant en
het zoals altijd weer zeer informatieve lokale
boekje over het Museumweekend opgehaald.
Terugfietsend over de Rijns-burgerweg zie ik
rare kronkelige groene dingen liggen. Ik weet
wat ze zijn: de bolsters van hazelnoten.
Sommige zijn door de val uit hun
beschermhoesje gesprongen, maar de meeste
zitten muur-vast. Geen wonder, het is pas
begin sep-tember. Andere jaren vond ik ze
veel later en dan waren de bolsters bruin en
zaten de noten los. Na een dik kwartier pellen
kleven m’n handen aan het stuur. Inm’n
jaszak pakweg 2 ons noten, zo vers als
niemand ze ooit kan kopen. Ik ga ze zachtjes
roosteren in de oven. En dan maar smullen.
Ongezouten!

Dat doet me denken aan de oude appelboom,
die schuin achter onze tuin aan de
Rijnsburgerweg als misschien wel de laatste
van ooit een hele rij is overgebleven. Er wordt
nooit iets aan gedaan en twee jaar geleden is
er een enorme tak afgebroken, die er nog
steeds ligt. Ondanks die niet-behandeling
draagt de oude boom ieder jaar weer vrucht,
maar de kwaliteit is niet best. Aan de boom
rijpen lukt slechts een enkel exemplaar, de
meeste vallen er onrijp af of worden door de
grotere vogels aangepikt en rotten dan weg,
Toch vallen er nog heel wat die redelijk rijp
zijn geworden en het zijn goudreinetten,
moesappels bij uitstek. ledere dag hoor ik
met regelmaat “boink™ als er weer een
exemplaar terecht komt op het golfplaten dak
van de fietsenstalling. Maar de oude boom is
groter dan de fietsenstalling. En zo heb ik nu
een zak van minstens 2 kilo appels geraapt.
En hoewel mijn ouders me leerden dat ik dun
moest schillen, omdat het beste van
aardappels en fruit vlak onder de schil zou
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zitten, ga ik ze ruim schillen en er een
heerlijke schaal appelmoes van maken. Met
veel suiker!

Bij een andere achterbuurman, eveneens aan
de Rijnsburgerweg, wordt al maanden
verbouwd. Iedere dag worden we gewekt
door het geluid van achtereenvolgens
drilboor, betonmolen, steigerbouw,
cirkelzaag, hamer en de stemmen van de
vitvoerenden. Op een mooie nazomerdag
loop ik achter ons huis door het gangetje en
kom uit bij de open tuin van dat huis. De
schilder is bezig, lekker rustig. Wat wel
opvalt, is de lading forse peren die aan een
enorme boom hangt. Er liggen er ook
tientallen onder, waarvan de meeste in staat
van ontbinding. Maar er zijn ook tamelijk
normaal uitziende exemplaren en omdat de
bewoners er toch niet van kunnen eten— ze
zijn er niet, het hele huis wordt van binnen en
van buiten opgeknapt —neem ik die mee naar
huis. Schillen, proeven: het lijken geen
handperen, te gruizig. In een pannetje met
wat suiker en een kaneelstokje en uren op
een vlamverdeler zachtjes pocheren. ’s
Avonds waart de geur van Kerstmis door het
huis!




Hieronder start een nieuwe rubriek, om uw buurtgenoten nog beter te leren kennen: het
ketting-interview. De bedoeling is dat steeds een andere buurtbewoner een aantal vaste
vragen beantwoord. Dat mag zo kort of uitgebreid als je maar wilt. Minke Holleman bijt
het spits af:

Ketting-interview
met Minke Holleman,
Fagelstraat 38.

Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?

In januari 1992 ben ik met Gijsbert en Anne (toen 1) in de Fagelstraat komen wonen. Ik was toen
in verwachting van Ward. Hoewel ik al sinds 1979 in Leiden woonde, kende ik deze buurt
helemaal niet. Als student kwam ik vrijwel nooit buiten de singels. Maar op zoek naar een huis met
een tuin in een leuke buurt, kwamen we er al snel achter dat Oegstgeest te deftig was, de
professorenbuurt te duur en onze buurt precies goed. Gijs heeft briefjes met Wij zoeken een huis’
in de bus gegooid in deze buurt - en ‘zo is het gekomen’.

Wat is het mooiste originele detail in je huis?

Ai, ons huis was al geheel verprutst door de vorige bewoners. Geen en-suite, geen halletje, een
schrootjesplafond, met hardboard afgedekte paneeldeuren. .. Alleen de klingelbel is nog een echt
oud origineel detail.

Wat is je favoriete buurtactiviteit?

3 oktober hutspot eten in de straat, pal voor onze deur. Zeker toen ik de Gouden stamper wonJ.
Het jaar daarop was ik jurylid en toen zaten er bij de proeverij ook hele vieze slappe hutspotten
tussen... Dit jaar waren we in Siena bij de Palio en ook daar ging de wijk met elkaar eten in de
straat, en dat deed me echt aan onze buurtmaaltijd denken.

Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de buurt te verbeteren of te verfraaien,
hoe zou jij dat dan doen?

Ik zou heel tuttig zoals in Franse villages fleuries overal bloembakken met geraniums en zo
neerzetten. En van het geld dat dan nog over is, zou ik een parkeergarage onder de buurt maken,
zoals in dat moderne hofje in de Vogelwijk: al die lelijke auto’s it zicht en spelen en eten op straat.
En van het restbedrag zou ik een interactieve website laten ontwerpen, waardoor je nog
makkelijker binnen de buurt ook op het web contact legt.

Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daarover?
Tot mijn grote vreugde op de fiets. Ik fiets heel sloom, want het is echt mijn schakelmoment tussen
thuis en werk, dus ik doe er 10 minuten over naar het Rapenburg.

Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te
bieden heeft?

Twee weken geleden naar United 93 in het Kijkhuis. Indrukwekkend, want heel documentaire-
achtig van opzet.
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Welke krant lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over?
We krijgen 4 ochtendkranten en 1 avondkrant, omdat Gijs bij de NRC werkt. ’s Morgens blader
ik even door NRC.Next en het AD, 5 of 10 minuten. ’s Avonds de NRC, stukje Volkskrant en

het stadsnieuws in het Leidsch Dagblad. Favorieten: columns van Aaf, Martin Bril, Frits
Abrahams. En reis- en restaurantrubrieken ben ik ook dol op.

Wat komt spontaan bij je op als je het thema van de volgende Raadsheer leest?
Meestal helemaal niks. Maar ik lees de Raadsheer altijd met veel plezier. En als een van de
eersten, omdat Ward ‘m rondbrengt met Siard en [dse Kuipers.

Welke vraag zou je jezelf hier willen stellen? En natuurlijk willen we ook je antwoord

graag vernemen.

Poeh. De vraag wat de Raadsherenbuurt me gegeven heeft in de afgelopen 15 jaar. Het
antwoord: heel veel. To name a few: ruimte, rust, leren tuinieren, sleeén in de Leidse Hout,
eindeloos schommelen vroeger daar, die keer dat we met gelovige kinderen Sint op straat
tegenkwamen in het schemerdonker, de Woutertje Pieterse, de tennisclub, het Fagelstraatdiner
dat Rianne Boonstra en ik organiseerden, alle contacten met zoveel leuke mensen, alle kinderen
aan de deur voor Unicef en heitje voor een karweitje, het oppassen (eerst op en nu door mijn

kinderen), de vriendschap met de Kuipers...

Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en waarom heb je haar / hem gekozen?
Niels Blokker. Want ik heb hem een goede tip voor een bed & breakfast in Venetié gegeven
afgelopen zomer en daarom kan-ie vast geen nee zeggen als ik hem vraag om de volgende keer

deze vragenlijst te beantwoorden ;-)

Troetelkind zorgt voor Nachtschade

Ton Staphorst

Een stadstuin kan bijzonder zijn. Zie
bijvoorbeeld het verhaal over de groentetuin
van Madelon Duindam-Ballego. Zelf deed ik
een merkwaardige ontdekking. In mijn
achtertuin, vlak achter het huis, staat een
hortensia. Het is mijn troetelkind. Al het vocht
waarin aardappelen, groente, rijst, spaghetti
en andere etenswaren zijn gekookt, laat ik
afkoelen. Het afgekoelde vocht schenk ik aan
mijn hortensia. De hortensia is mij daarvoor
bijzonder dankbaar en schenkt als
wederprestatie elk jaar wel een kleine
tweehonderd fraaie bloemen.

De hortensia doet zo haar best, ik noem haar
daarom Troetelkind. Ik ga tot het uiterste,
moedig haar aan en schenk haar ook de
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schillen van onbespoten groente en
aardappelen, soms komt daar een stukje
oneetbare groente bij. Troetelkind is
dankbaar en toont telkenjare haar
dankbaarheid.

Een paar jaar geleden bewonderde ik de
voortbrengselen van Troetelkind. Mijn oog
viel daarbij op een nazaat van de familie
Nachtschade. Had ik het goed? Stond daar
aan de zijde van Troetelkind niet een
aardappelplant? Het was onmiskenbaar, wel
drie enorme aardappelplanten stonden fier
aan de zijde van Troetelkind. Het was niet te
missen, want in het midden van de herfst trok
ik de plant uit de grond, en een paar kilo
aardappelen werd mij in de schoot geworpen.



Het ritueel herhaalt zich jaarlijks. Kennelijk
blijft er een aantal knollen in de grond zitten,

Open tuinendag 25 juni 2006

de knollen vermenigvuldigen zich het volgende
jaar. Ondanks aardappelziekte, het gebrek
aan wisselteelt, en heel weinig zon heb ik elk
jaar een aardig maaltje aardappels. En dat
allemaal dankzij Troetelkind.

Overigens heeft Troetelkind gezelschap
gekregen van twee soortgenoten. Hopelijk
heeft de familie Nachtschade nog gelegenheid
om mij haar nakomelingen te laten oogsten.

Plantenpoézie of Tuinendagblues?

Tinie van der Tang &
Jan van Doggenaar (Vogelwijk)

Met ongeveer 13 opengestelde tuinen ver-
spreid over de gehele Vogelwijk, inclusiefeen
tuin gelegen in het volkstuinencomplex, kregen
we op deze zondagmiddag toch weer een
behoorlijk aantal tuinofielen (jardiniers?) op de
been. Eén van de voor-waarden voor een
geslaagde middag is een zonnige middag. Maar
als dat teveel ge-vraagd is, in ieder geval een
middag zonder regen. Helaas, het mocht niet zo
zijn. Tegen tweeén zag de lucht er al somber uit
en ja hoor, om 14:00 uur begon het te
druppelen. Om voorlopig niet meer op te
houden. Toch kwamen rond die tijd juist de
eerste gasten langs met tuinbeschrijving in de
hand en paraplu boven het hoofd.

Misschien dat niet iedereen zo uitgebreid bleef
als op een zonovergoten dag en misschien
werden niet dlle tuinen door iedereen bezocht,
maar we mogen niet mopperen: tot 17:00 uur
bleven toch gestaag de regen trotserende
bezoekers onze tuinen binnen stappen.
Natuurlijk waren er veel Vogelwijkers onder de
bezoekers, maar er zijn toch altijd weer
bezoekers die van heinde en verre de tuinen
bezichtigen. Zo zijn er zelfs bezoekers it
Friesland gesignaleerd! Ook nieuw waren de

tuinen uit de “nieuwe’” mezenstraat nieuw in het
circuit.

Als afsluiting van de middag verzamelden wij -
als gastheren en -vrouwen - ons om 17:00 uur
bij Herman en Bert, de initiatief-nemers van
deze leuke middag. Onder het genot van drank
en spijs maakten we (hernieuwd) kennis met
elkaar en wisselden we onze ervaringen uit. Het
regende nog altijd. Maar dat vermocht ons niet
tegen te houden een rondgang te maken langs
elkaars tuinen.

Daar konden we zelf aanschouwen wat de
bezoekers allemaal al gezien hadden: van bonte
pracht via strak Japans naar de tuin met een
heus bospad erin, Van wild naar gecultiveerd,
of andersom in veelkleurige kleine paradijsjes.
Van landgoedje tot uitvergrote bloembak of
Engelse stijl. En niet te vergeten de garage art,
the myth of the blue bird way.

Wij gaan u lekker niet vertellen waar dat was.
Dan had u zelf maar moeten komen kijken! En
dat zal misschien nog wel een paar jaar duren.
U bent dus gewaarschuwd. Passief of actief:
meedoen loont de moeite! En wellichthoudtu
er nog een goed advies of een leuk stekkie aan
over.
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Estafette-column

Buur-peren

Roelof Zaaijer
Warmonderweg 9

Het Franse super-perentaartje staat in de oven. Het ruikt geweldig goed, vooral de combinatie
van peren, eieren, vanille en poire william eau de vie doet het prima. De eerlijkheid gebiedt helaas
te vertellen dat het enige dat ik jaarlijks oogst, de peren uit de boom van mijn buren Wouter en
Hester zijn. De takken die over de wat gammele schutting boven onze tuin hangen zijn in
september altijd zwaar van het grote aantal peren. Het is natuurlijk niet voor niets, nu ik in het
themanummer van de Raadsheer over “oogsten” een stukje schrijf, dat ik het enige produkt dat ik
oogsten kan aan het verwerken ben. Natuurlijk zal ik straks, om aan de ernstigste
schuldgevoelens te ontkomen, een taartje aan de buren brengen.

Tegenwoordig zoek ik zo’n begrip direct op in het etymologisch woordenboek van Jan de Vries
dat ik voor mijn vijftigste vetjaardag kreeg. Oogst blijkt afkomstig van het middelnederlandse
oghest en oochst en afgeleid van de maandnaam Augustus; vreemd omdat ik alleen in september
iets oogst.

Hier in de Randstad, met ons moderne leven, associeer ik het begrip oogsten met name met
oogsten in overdrachtelijke zin.

Twee weken geleden wandelden we een weekend in de omgeving van Ommen in Overijssel,
waar de akkers in het glooiende landschap nog vol stonden met mais. Een prachtig gezicht.

Daar lijkt de relatie tussen het dagelijks leven en de directe betekenis van het begrip oogsten nog
niet verloren gegaan te zijn.

Het idee dat al die mais daar groeit om te voorzien in de behoeften van de bio-industrie, doet wel
wat af aan het ongecompliceerd genieten van de vergezichten. De gedachten dringen zich op aan
de hoeveelheden voer die nodig zijn om al die varkens vet te mesten, de onmenselijke transporten
van dieren, de beperkte ruimte die ze hebben, de gedragsstoornissen die daar het gevolg van zijn.
We vinden dat het allemaal moet kunnen, je kan toch niet overal aan denken, het leven is al zo vol
en ingewikkeld. Maar ja, wie wind zaait zal storm oogsten.

Het taartje is klaar om uit de oven te halen. Het cd’tje Harvest (!!) Van Neil Young dat ik als
echte vijftiger tijdens het schrijven heb gedraaid, is afgelopen.
De pen geef ik door aan Renske Vos, die in een heel wat spannender levensfase is dan ik.

Niet meer piep

Thema-avond De nieuwe levensfase, over het nieuwe ouder worden.
Met Lodewijk de Waal over de start van een nieuwe levensfase met
nieuwe verantwoordelijkheden, en Dick Knook over de medische kant
van het ouder worden. Na de pauze paneldiscussie.

10 oktober in het Gemeentecentrum , Lijtweg 9, Oegstgeest. Koffie
vanaf 19.30 uur, programma start om 20.00 uur.
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Zwarte les uit de volkstuin

Ton Staphorst
Een anekdote bij het thema oogsten.

In een volkstuin heb je ongetwijfeld bessen:
rode, zwarte en witte. De bessen zijn rijp in
juli en augustus. Op enig moment kwam een
volslagen stadsmens op mijn volkstuin
oogsten. Het was september, ruim na
oogsttijd. Er stond een struikje met
verleidelijke zwarte bessen, uitnodigend om te
oogsten. De oogstster werd niet gehinderd
door kennis van zaken; de zwarte
bessenoogst was allang voorbij. Maar ja, je
weet nooit. Even een besje smikkelen en de
rest oogsten voor de volgende dag.

Schrijver dezes kreeg de oogst in de schoot
geworpen, zwarte bessen om er gelei van te
maken, lekker voor een intens koude
winterdag, Een eerste aanblik deed diens hart
sneller kloppen. De zwarte bessen waren niet

Het Zonneveld

Ton Staphorst

Op een van de fraaiste locaties in Leiden
bevindt zich het Zonneveld, een volkstuin-
complex. Tuin 98 is het domein van mij en
mijn tuinmaat Hans. Elke zaterdagmiddag
doen wij ons best om op iets meer dan 100
m? te zaaien, te poten en te kweken, om enige
tijd later te oogsten. Elk jaar heeft zijn eigen
dynamiek, het is nooit hetzelfde. Het enige dat
wel gelijk is, is de strijd tegen slakken en
ander ongedierte.

Gisteren heb ik twee enorme zonne-bloemen
geoogst, vol met pitten. De zonnebloemen
waren ons gunstig gezind: ze hadden hun
koppen laten hangen waardoor de vogels
weinig kans zagen de pitten te verorberen.
Nog even drogen, en dan is er een paar ons
zonnebloempitten beschikbaar.

van een bessenstruik, maar van een
nachtschadeplant. Grote paniek, direct het
LUMC gebeld. Het LUMC had zijn poorten
wijd geopend. De hulptroepen stonden klaar
met de maagpomp. Ja, als je niet adequaat
optreedt, kunnen er vervelende gevolgen
optreden!

De maagpomp had zijn werk gedaan. Vé6r
het vertrek naar huis kwam nog een
psycholoog ten tonele. Was er wellicht een
zelfmoordpoging geweest? Nee, gelukkig niet.
Alleen was er sprake van een stadsmens met
te weinig kennis van zaken.

De moraal voor het oogsten: kennis nemen
van de natuur, nooit meer bessen eten van
onbekende planten/struiken, en de moraal
voor de tuinder: nooit meer nachtschade op
de tuin laten staan!

Twee jaar geleden kregen wij twee
appelbomen, een jonagold en een james
grieve. De gulle gevers hadden de bomen
aangeschaft bij Jan Zaadje, een voor insiders
beroemde kweker in Oude Wetering. De
kweker was slechts bereid de bomen te
leveren op voorwaarde dat zij dezelfde dag
(het was begin juli en niet direct planttijd) een
plek op de nieuwe bestemming zouden
krijgen. Aldus geschiedde, James en Jona
stonden een paar uur na aanschaf op het
Zonneveld. Zij werden en worden in de
watten gelegd.

Door deskundig gesnoei (kennis uit de
boeken), flinke bemesting en liters water
tijdens droge periodes, zijn James en Jona zo
aardig om een rijke oogst te leveren. James is
op dit moment al “kaal”, twaalf kanjers vielen
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ons ten deel. Jona doet het wat kalmer aan,
maar is goed voor een stuk of twintig fraaie
rode exemplaren.

Verborgen onder het groen lachen een stuk of
zes pompoenen ons toe. Je ziet de plant maar
vitdijen; dat er vruchten aan zitten, zie je pas
later. Je kunt er heerlijke soep van maken.
Gelukkig hoef je niet economisch te denken
als je een volkstuin hebt, alles wat je oogst is
meegenomen. Dat nodigt uit om steeds maar
weer iets nieuws te proberen. De Turkse
spinazie is geen succes dit jaar, evenmin als de
kolen en de tuinbonen. Leuk is het wel om

bloemen tussen de groente te hebben.
Geurende lavendel en lathyrus, en niet te
vergeten goudsbloemen, cosmea, violen,
vlinderstruik en Oost-Indische kers (overigens
ook eetbaar! -red.)tussen de gewassen
nodigen uit om te komen werken. Wel
uitkijken dat je bij het plukken niet in een bij
grijpt!

Van de opbrengst van de tuin genieten niet
alleen twee gezinnen. Woelmuizen genieten
mee, slakken laten het niet afweten, rupsen,
kevers en af en toe een haas genieten met
volle teugen mee. Het zij hun gegund!

e ——

e |

“/"Nog steeds krijgt de familic Van Es

¢ reacties op het autodeel-plan. Er zijn
" meerdere tevreden autodelers in de
wijk. Wilt u informatie? Bel dan even
met de redactie.

Marina van der Horst richtte met gelijk-
gestemden een stichting op met als doel
o.a. het verkrijgen van de monumenten-
status voor de Leidse Hout. Bij het ter
perse gaan van deze Raadsheer zijn nog
geen concrete resultaten bekend.

Volgens de laatste berichten blijft de
Pauluskerk eigendom van de VPGO
(Verenigde Protestantse Gemeente
Oegstgeest). De kerk zoekt naar
mogelijkheden om het gebouw ook te laten
gebruiken voor bepaalde buurtactiviteiten,
tenstoonstellingen e.d.

Onze buurtgenote Els van
Eijck van Heslinga zorgde
voor een ware revolutie bij de 3
October Vereniging: zij is de
eerste vrouwelijke voorzitter in
het 120-jarig betaan van de
vereniging. Ze liep een jaar mee .
in het bestuur en de commissies om te ruiken
aan de cultuur. Ongeveer bij het ter perse
gaan van deze Raadsheer onderging zij haar
vuurdoop.

Vin
dt u de Raadsheer €en beetje kjeo

WWw.raadsherenbuurt.nl: E:::;fﬁhjk
we

was ziek. Er zat alleen
zal nog worden

Van het boek 60
jaar Raadsheren-
buurt’ worden 50
nieuwe exemplaren
gemaakt. Binnenkort
weer verkrijgbaar!

Mildred Tjon Sie Fat
is de winnares van
de Gouden Stamper
2006. Haar Se!

Hutspotkoks 2005
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Familieberichten

Op 17julij.L. zijn wij verhuisd van Johan de Wittstraat 23 naar Kort
Galgewater 16 in Leiden. Bij de notaris bleek dat wij ons huis in de
Raadsherenbuurt op 17 juli 1981 hadden gekocht. Op de kop af een
kwart eeuw hebben wij en onze kinderen genoten van huis en tuin in
een buurt waar we vrienden hebben gekregen, waar we genoten
hebben van de buurtactiviteiten en waar we geestelijk nog lang niet weg
zjn.

Het centrum van Leiden, op acht minuten fietsen van ons oude huis,heeft een andere charme,
waarin we onze volgende levensfase, die van het pensioen, hopen door te brengen.

Er zal ongetwijfeld geregeld aanleiding zijn de Raadsherenbuurt en de Kempenaerstraat te
bezoeken.

We wensen de buurt, de bewoners en de Vereniging Raadsherenbuurt alle goeds toe!

John en Geertrui Marks
Op 30 augustus zijn vanuit Amsterdam naar de Tel: 5172310
Johan de Wittstraat 32 verhuisd: Annemarie Koot Geb S
en Maiko van Dam met hun kinderen Marnix (net SPOLEL OF &) DRPWEIDR
Mats Sebastiaan,

2 jaar geworden) en Elisa (bijna 2 maanden jong)
en de poes Coco. Annemarie werkt als sales zoon van Jexoen Schgz:%zm%lg
manager bij Reed Elsevier in Amsterdam en Maiko

als teammanager bij de Rabobank in Leiden. Van Oldenbemeveltstrant 25

Op 24 juli hebben wij, Evert van Mameren en
Lidwien van Velsen, ons huis in de Johan de
Wittstraat 32 in Leiden verlaten, en zijn
verhuisd naar Noordwijk.

Adres van ons nieuwe appartement:

Koningin Wilhelmina boulevard 6F
2202 GR Noordwijk
tel. 071 —517 19 65 (ongewijzigd)
e-mail: evmivv@xs4all.nl Tekening door Evert gemaakt ruim 50 jaar geleden
19 Iedere eerste dinsdag van
_ OPA de maand verschijnt OPA
V4 Leidse geschiedenis: 64 jaar na het (oud papiercontainer)
ontzet van Leiden werd (in 1638) het ergens in de Johan de

jaagpad langs de Vliet van Leiden nar
Delft in gebruik genomen. Over wat
er bij de aanleg allemaal kwam kijken
schreef buurtgenote Martine van der
Wielen onlangs een prachtig boek!
‘De nieuwe trekweg langs de Vliet’

Wittstraat. OPA is in de loop
van de tijd een stuk
zwaarlijviger geworden en
nu ook een stuk minder snel
ter been. We weten niet hoe
lang hij het nog maken zal
(zie bestuursstukje, pag. 4).
Zolang hij nog op bezoek
komt: geef gul!
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De
zonnebloemenwedstrijd...

is niet echt een groot succes geworden.
Hoewel we veel enthousiaste reacties ‘
hoorden om ons heen (“Goh, leuk idee zeg!”)
hebben we niet heel veel zonnebloemen
gezien in de wijk. Dit doet ons vermoeden dat
6f de zaadjes het geen fijn zonnebloemenweer
vonden, 6f dat de slakken het dit jaar goed
gehad hebben. Drie inzendingen kwamen
binnen bij de redactie: één van Jan Hiemstra, 1.
Fagelstraat 15, één van Janny van

Nieuwkoop, Van Oldenbarneveltstraat 28, en

één uit Amersfoort!

1. Janny van Nieuwkoop is de onbetwiste winnares! (1,15m)
2. Jan Hiemstra veroverde een eervolle tweede plek (iets minder).
3. “Wat de zonnebloemenwedstrijd betreft: het is ons (Fagelstraat 50, voor het huis) in,
zeg, 1978 gelukt om zonnebloemen van meer dan 4 m te kweken (zonder mest). Ze waren
2o hoog als de bovenkant van het balkon. De bewijsfoto van het Leidsch Dagblad moet ik
nog ergens hebben. Ter vergelijking met de prestaties van dit jaar.”

Chris Maas Geesteranus en Monica Bronsgeest, Amersfoort
(Op verzoek van de redactie is Monica gaan zoeken, maar de foto was helaas onvindbaar.
Gelukkig geloven we hen ook op hun woord.)
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ucce'sv_tﬁ kinderdag Leidse Hout partijtje Leidse Hout

De Leidse Hout gaf op 3 september een
partijtje. Was jij erbij? Wij (de redactie)
helaas niet. We lazen in de krant dat het heel
erg leuk was. Met Heer Dinges en zijn

"W neusfluitje, een speurtocht, muziek en ijsjes.
Een echt feest! Het park is misschien wel nog
. ouder dan jouw opa of oma: 75! En na een
lange natte regen-maand scheen die dag ook
B4 nog de zon. Jij bent een mazzelkont als je

" erbij was!

Nog meer feest...

Onthulling van het
nieuwe
ooievaarsnest bij
het hertenkamp

Een ludieke muzikale act: het
orgeltje aan boord van de Notedop
van Reinier Sijpkes. Een groot
succes!

(foto: Janny van Nieuwkoop)

De winnaars van de
Jotowedstrijd Leidse Hout. (ex-
cuses dat de namen ons niet
bekend zijn)
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Oogst

Nelleke Burger, Rijnsburgerweg 105

“Nelleke, Nelleke”, riep mijn kleinzoon
enthousiast een paar dagen geleden terwijl hij
hoog in ‘zijn’ boom de takken flink op en neer
liet bewegen. “Kijk, Nelleke, uit mijn boom
komen al die hazelnoten die op de grond
liggen, kijk maar, er vallen er nog veel meer,
mijn boom is een hazelnotenboom!” En weer
sprong hij wild op de takken rond en het leek
wel alsof er een flinke wind door de boom
raasde en overal hoorde ik het geluid van
vallende vruchten.

Weer uit de boom gekomen bekeken we de
oogst. Prachtige zachte hulzen aan steeltjes en
in die hulzen de hazelnoten, met nog een
redelijk zachte bast, die met een trap van de
voet van mijn kleinzoon op het terras
makkelijk openbarstte. ”Mmmm, lekker,” zei
hij, terwijl we allebei zaten te smikkelen van
de verse hazelnoten.

De volgende dag kwamen de peutertjes weer
en vol bewondering zochten ook zij naar de
nootjes op de grond en verzamelden we ze
tot we er een emmertje vol van hadden.
“Daar gaan we taart van maken” zei ik, “als
we er genoeg van hebben, dan gaan we ze
eerst pellen enklein maken en dan gaan we
bakken!” “Jaaaaaaa,” riepen alle kinderen.
De dag ervoor vond ik diep in een keukenla
verstopt nog een oude notenkraker, die ook
nu weer de hele dag goede diensten bewees.
De hele dag door zijn er nootjes gekraakt. ..
en gegeten!

Gelukkig hebben we nog genoeg oogst over
om er morgen samen een taart van te bakken!

En de lege hulzen? Die gaan we in een bonkje

klei prikken en daarna versieren met verfen
glittertjes, ‘herfstkunstwerken’ zullen het
worden en wat zullen we genieten!
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Wat zien ik?
Janny van Nieuwkoop

Soms kun je je ogen en je oren niet geloven !

De kinderen zijn weer naar school, hun
ouders naar hun werk en ik zit met de
ochtendkrant in de doodstille tuin. Broer, ons
buurtkonijn, heeft z’n knuffel en vooral ook
Z’n verse groen en droogvoer en een
knabbelstokje gehad. Hij is nog niet aan het
ontbijt toe, moet nog wakker worden. Omdat
hij zich lekker moet kunnen uitrekken, laat ik
het deksel van z’n hokje openstaan.

Een paar minuten later hoor ik “tik-tik-tik” en
denk, dat de lijster een slak heeft gevangen en
die probeert open te maken. Maar het is geen
lijster en het is geen slak. Op de schuur zit een
kauwtje, dat met z’n grote snavel driftig aan
het hakken is op iets tussen z’n tenen. Het is
een paar centimeter lang en groen.

In het hok van Broer ontbreekt het groene
knabbelstokje.....

Een bijna onhoorbaar geritsel bij de schutting,
waaraan de trossen druiven beginnen te
kleuren. De lijster. Minutenlang zit hij of zij op
de uitkijk : zijn er enge mensen of
concurrerende vogels in de buurt ? Kennelijk
wordt de kust veilig geacht. Met één snelle
beweging duikt deze schoonheid het
gebladerte in en Hap, daar gaat een druif in
z’n geheel het keelgat in. En nog één en nog
één en nog één. De merel, die hetzelfde doet,
maar dan veel brutaler, gun ik deze oogst
eigenlijk niet. Maar de lijster wel; die gaat
Weer Voor me zingen.



Wie doet wat in de Raadsherenbuurt

Redactie Raadsheer & website

- Mirjam Jochemsen, redactie-adres, Fagelstraat 51, tel. 515 25 92
e-mailadres: m.jochemsen@tiscali.ni

- Ema Koekenberg/Jeroen Hiemstra, Fagelstraat 15, tel. 5121213

- Janny van Nieuwkoop, Van Oldenbarneveltstraat 28, tel. 5172176

- Els Roelofs, Fagelstraat 28, tel. 5176545

- Ton Staphorst, Johan de Wittstraat 52, tel. 5170264

- Jeroen Hiemstra, fotografie, Fagelstraat 15, tel.: 5121213

- Judith de Jong, illustratie voorplaat, Johan de Wittstraat 22, tel.: 5153947

- Huib Kruijt, website,Fagelstraat 21, tel. 5157750

- Ward van Es, Siard Kuipers, Idse Kuipers, bezorging

Oplage Raadsheer: 325 exemplaren

Bestuur buurtvereniging
- Paul Kuijt, voorzitter, Johan de Wittstraat 51, tel. 5144197

- Wouter van de Berg, secretaris, Warmonderweg 7, tel. 301 26 64

-Alex Beek, penningmeester,Van Ledenberchstraat 10, tel. 5154700

- Huib Kruijt, bestuurslid, Fagelstraat 21, tel. 5157750

- Nico van Hemert, bestuurslid, Rijnsburgerweg 149, tel. 5120584

- Janneke van Etten, bestuursiid, Johan de Wittstraat 54, tel. 3014701

- Erik Hazenbos, bestuurslid, Fagelstraat 17, tel. 3015587

- Jurgen van der Velden, bestuurslid, Van Slingelandtlaan 9, tel. 5150205

Contactpersonen in de buurt

- Familieberichten a.u.b. doorgeven aan secretaris Wouter van de Berg van het bestuur (zie
boven), of aan de redactie van de Raadsheer

- Werkgroep Leidse Hout Theater: George van Eijk, voorzitter, Johan de Wittstraat 30, 5157420

- Ver. Vrienden van de Leidse Hout: Hanneke Mooi, secretaris, Johan de Wittstraat 11, 5652612
- Gevonden voorwerpen: Rita DeCoursey, Fagelstraat 39, tel. 5155886

- Diefstal, inbraak, ouderenhulp, informatie over onderhoud huis, verbouwen, uitwisselen
gereedschap: Rob Grootenhuis, Fagelstraat 14, tel. 5154769

- Vereniging Binnenterrein OWHJ: Ad Littel, secretaris, Van Oldenbarneveltstraat 35, 5153475
- Melding wateroverlast:: Rogier den Uyl, Johan de Wittstraat 41, 5156974
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CAFé-ResTAuzANT

OE LEIDSE HOUT

Tedere dag geopend vanaf 9.00 wur
het hele jaar!

Ook geschikt voor
feesten, recepties,
ver jaardagen, jubilea

enz,

Houtlaan 100 2334 CL Leiden

071-5153476




